 TURIST AMCA | 


Nasılsınız çocuklar ? 


İKİ LİSAN İKİ İNSAN 
“4 
Sevgili Çocuklar, 

Bu hafta yapacağımız "Yaz Çekilişi"'nde, talihli okurlarımız yine birer değerli armağan kazanacaklar. 
Lisan çantaları, ansiklopediler ve sürpriz hediyeler onların olacak. 

"Lisan Çantası"'nın ne olduğunu, içinde neler bulunduğunu daha önce açıklamıştık. Sorular devam ettiği için bir defa daha açıklayalum: 

Uygulamalı İngilizce ev kursları için, Dil-Yay firması tarafından hazırlanan bu çantada, 13 cilt kitap, bir sözlük ve 13 ses bandı var. Bütün bunlar hiç yabancı dil bilmeyene 


© KASIRGA VE ATEŞ 


İngilizceyi mükemmel bir şekilde 5. sayfada öğrenmesini sağlayacak araçlardır. * 

Büyük küçük herkes için kolay İngi- o DAĞARCIK lizce öğreten kurs araçları... 10. sayfada 


Yaz tatilinde yorulmadan, başka işlerinizi veya eğlencenizi de geri bırakmadan, bir yabancı dil öğrenmek için vakit ayırabilmelisiniz sevgili çocuklar. Çünkü yabancı dil bilmenizin size sağlayacağı yararlar sayılamayacak kadar çoktur. "'Bir lisan bir insan, iki lisan iki insandır" sözünün anlamını bilirsiniz. 

Bir dil öğrenince gücünüz, imkânlarınız artacak, iki insan kadar güçlü olacaksınız. 

Mutlu yarınlar sizin olsun sevgili çocuklar. 


© YÜZBAŞI VOLKAN 
12. sayfada 


© VİNİ GAZETE 
16. sayfada 


d sror 
18. sayfada 


.X 


ABONE ŞARTLARI 


Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık — Ajtı aylık: 1040 TL. Tercüman Çocuk Dergisi CUMA GÜNLERİ ÇIKAR (O A.Ş. adına KEMAL ILICAK Yılık o :2080TL. Tercüman Tesisleri Yurt dışı abonelerin posta Topkapı İSTANBUL 
15 TEMMUZ 1983 Genel Yayın Müdürü : Refik ÖZDEK miksrafi eklenir Pp Telefon: 5 821212 (20 hat) 


SAYI: 28* CİLT:26 © Yazıişleri Müdürü : NurİÇÖZÜ GENEL SAYI: 326 Teknik Yönetmen Muzaffer ILLCAK (© Dizgi ve Baskı; Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Tesisleri 


Çatalağız, delta olarak da bildigimiz akarsuların denize bağlandığı iki veya daha fazla su kolunun arasında kalan yere denir. Akarsuların büyük bir kısmı deniz seviyesinden yüksek olan yerlerden çıkarak, hızla denize doğru akmaya başlar. Bu akış sırasında kum, çakıl ve madeni eriyikleri de beraberinde sürükler. 
Bu yararlı maddeler de çatalağız ya da delta denilen yerlerde birikmiş olur. 


j Ti, b, 
N Bupaso.Y, 
NUNCUSU 
X (0 , 
Wi 


Malkoçoğulları adlı akıncı bir ailenin oğluydu. 


Malkoçoğlu Bali Bey'in atası, Yıldırım Bayezid tarafından Sivas Valisi tayin edilmişti. Anadolu'yu kana boyayan Timur'un orduları ile yiğitçe savaşarak can veren Malkoçoğlu Mustafa Bey'in ölümünden sonra, ailenin ünü Malkoçoğlu Bali Bey'le cihana yayıldı. 


Hayatı romanlar ve filmlere konu olan Malkoçoğlu gerçekten de yaşamış bir Türk kahramanıdır. 


Asıl adı Malkoçoğlu Bali Bey'- "dir. Fatih Sultan Mehmed ve TI, Bayezid devirlerinde Awupa içlerine yaptığı akınlarla günümüze kadar gelen ününü kazanan bu yiğit asker, 


GÖLLER NASIL BESLENİR? 


Göllerin çoğu dağlardan akan sularla ve çevreden kendisine bağlanmış olan ırmaklarla beslenir. Dışarıdan hiçbir akarsuyun bağlanmadığı göller de vardır. Bunları besleyen su, yeraltı kaynaklarından gelir. 
Yağış ve buharlaşma, göllerin yüzeyinin alçalıp, yükselmesini etkiler. 


İrfan 
SANCAKLI 


Ali Ekber ULU 


İZE YAZAN 
OKURLARIMIZ... 


ANKARA'dan Tahsin 
Bahar, Fatma Demirgence, Recep Uysal, Funda 


Yusuf ÖTER 


Gürkan 
KARAGÖZ 


Akçay, ADANA'dan Murat Karpuz, ADIYAMAN'dan Ahmet Saygı, AFYON'dan Süleyman Uygun, BURDUR'dan Şahin Tecik, DENİZLİ'den Ahmet Aköz, Sema Çiftçi, Serdar Çiftçi, ERZURUM'dan Mutlu Ünlü, ERBAA'dan Feramuz Oktay, GİRESUN'dan Ahmet Külünkoğlu, İSTAN-BUL'dan Murat Südemen, Ziya Yılmaz, KAYSERİ'den Zekeriya Kilci, KÜTAHY A'dan Remzi Budak, MANİSA'dan Reşit Özkirim. 


Fatih Sultan Mehmed'in birçok seferine katılan Bali Bey, Boğdan Voyvodası'nın üzerine yaptığı seferler sonunda onun kaçmasına sebep oldu. Pekçok ganimetle geri döndü. 


Bu mert, yiğit cengâver 1514 yılında öldü. Ama ünü hâlâ sürmektedir. 


Gökhan 
KOÇ 


Altuğ KESKİN 


Necdet 
MİKYAZ 


Hüber 
HAÇANYAN 


ÖZET: Büyükannesini aramaya çıkan Kasırga, onu ölüm halinde bulur. Büyükannesini Kızıl derili 3detlerine göre gömer. Kabilesine yetişmeye çalışırken iki Kızıl derilinin hücumuna uğrar. 


lüm kel geziyord bir gün yasayı 
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Zimdi bu saldıranlar / 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VAKANTANLA SENİ TERLETMEYECEK KA- 
SIZGA ,,, CESUR. OLDUĞU- 


NU İSPATLADIN. GELE - 
CEK YAZ. GÜNES DPANSI- 
NA SEN DE KATILACAK oo EN. 


| Li8 AĞIZ GEÇİYOR. 
PAHA ÇOK VAZ. 
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DANSINI BÂAZARI İLE YAPABİLECEK MiyiM7. 
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ALMAN PULLARINDA iKi İLGİNÇ KONU.. 


ederal Almanya'da bira 

üretiminde ( izlenecek yolu belirten yasanın çıkarılmasının 450. yıldönümü sebebiyle bir anma pulu çıkarıldı. 

Bu yasa, bira yapımında sadece arpa, biramayası, su ve şerbetçiotu kullanılabileceğini belirtiyor, biranın içine bunlardan başka bir madde konulmasını yasaklıyordu. 


ederal (OAlmanya 

Posta İdaresi, Ak manya'dan Amerika'ya hareket eden ilk mülteci kafilesinin hareketlerinin 200. yıldönümü sebebiyle bir pul çıkarttı. 

80 fenik değerindeki 
bu anma pulunun üstünde ilk mülteci kafilesini götüren "Concord" gemisinin resmi bulunu- 


kuyruk sallıyor 


Veri yılın ilk özel serisi olarak, 26 
Ocak'ta İngiltere Posta İdaresi tarafından tedavüle çıkarılan yeni seri, İngiltere'nin nehirlerinde bulunan tatlı su balıklarını konu etmekte. Bu yayın, aynı 


Sevim OTEZER- Merhaba 

Caddesi, No: 56 Daire-2 

Kocamustafapaşa 
İSTANBUL 


ib Gi ik. 


13 yaşındayım, Yaşıtlarımla mektuplaşmak istiyorum. 


Sabiha ÖZDEMİ R-Savaş İlkokulu, 5/A No: 632 Bolvadin-AFYON 


İlkokul beşinci sınıf öğ-i rencisiyim. Pul ve kartpostal biriktiriyorum. Mektup arkadaşı edinmek istiyorum. 


SGDAb Sb ADbAD Mb S 


zamanda 1638'de “The Compleat Ang-. 
ler” adlı balıkçılık üzerine bir kitap yazan İngiliz yazar İzaat Walton'un ölümünün 300. yıldönümüne tesadüf ediyor. 


15.5 Penny'lik olanı, yumurtlamak üzere yukarı doğru yüzen bir som balığını tasvir ediyor. 19,5 Penny'likte vahşi bir turna balığı yavaş akan bir nehirde yabani ot yatakları arasında süzülüyor. 
26 Penny'likte bir alabalık uçan bir 
böceği yakalamak için zıplıyor. 29 
Penny'likte ise dikkatsiz golyan balıklarını yakalamak için pusuda bekleyen bir levrek var. 

Yazar, ressam ve balıkçılık otoritesi Alex Jardine tarafından çizilen, Harrison and Sons (Harrison ve oğulları) şirketi tarafından fotogravür tekniğiyle basılan 41x30 mm. boyutlarındaki pullar 5 yıl önce çıkarılan fauna (bir memlekete veya bir jeoloji devrine ait hayvanların topu) serisinin bir devamı niteliğinde. 


10 yaşındaki küçük bir kız, 
kaplanları salta durduruyor 


Düny hayvan teri 
Amerika'nın hrinde yaşıY 
150 kilo gelen vahşi 
kaplanlarla sanki kedilerle oynarmış gibi alt altaüst üste oynayan 10 yaşındaki 
İ *Bridgette, ileride babası gibi-iyi bir hayvan terbiyecisi olmak niyetinde. Boş vakitlerinin tamamını kaplanlar! ile geçiren Bridgette eçtiğimiz günlerde talya'nın ünlü dergisi OGGİ'de çıkan röportaj! 
ile kısa sürede ününü Avrupa'ya da duyur 


“ Y oldu. 
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U KAPAR YETER .KONUŞMASI İCİN SAĞ KALMALI, 


ÖZET: Yanlışııma Rus hava sahasını ihlâl eden Türk uçağı durdurulur. N lar. Peşlerine düşen Rus siyasi polisi Phancey'i öldürür, Yüzbaşı Volkan'ı di SANA CEKECEĞİMİZ ZİYA- 
FAT BU KAPARLA BİTMİ- 
—— YOR. 


ATO sırlarını alan Yüzbaşı Vol kan, Phancey ile uçaktan paraşütle ata esir eder. 


ÖLMÜŞ / 
MUZBASŞI VOLKAN kKASKINZAK 

YAKALANMIŞTI... 


MMM... KADIN 
AMERİKAN 
ERKEK TÜRK 
SUBAYIYMIŞ. 


—- İ BÜYÜK BİR ii 
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HELİKOPTER 
KAFKAS DPAĞ- 
LARINI AŞARAK 


SOVYET HAVA 
ÜSSÜNE İNDİ. 


BİTKİN VE Ac OLDUĞUNUZ BELLİ. SİZE YEMEK ©ETİR-MELERİNİ EMREDECEĞİM. 
SONRA DAHA RAHAT KONUŞU - 


>. Ruz. 


MİSAFİRİMİZİN KELEP- SUBAYLARIN OLAY HAKKINDA | İ..KİMSEYE GÖSTERMEDEN 

CESİNİ AĞIN / YEMEĞİ- KENDİ ARALARINDA KELEPGLENİN KİLİT YERLE- 

N Ni RAHATCA YESİN. KONUSTUKLARI BİR RİNE KUÜGÜK BİRER PARCA SIRAPA VOLKAN... EKMEK SOKMAYI BAŞARDI. 


> TI 


SİMDİ BASİT BİRKAÇ İ a MA a FORMALİTE SORUSU- N DİNİZ. BELKİ, NA RE VAR VERECEK BOBİN İGİN 


SINİ 


GÖKLERİMİZİ İHLAL ETTİĞİ İGİN DÜN İNDİRİLEN 
UĞAKTA A 


SORULANLARA DOĞRU DÜRÜST CEVAP VERMENİ e EDE y e iM. $ 


VOLKÂ! 
YAKIŞACA 


SIR TÜRK SUBAYINA 
İÇİMDE DAVRANIYORDU. 


rKZ 
R 


UYUŞTURUCU 
MADDEDİR. İRA- 


AN İĞNESİ SENDEN DAHA İ- e  NATGLARI 


YÜCREYE KAPATIN //İ 
BAŞINA ÇA BİR NÖ- " 
BETCİ DİKİN 


ORTALIKTA 
BiR NÖBET- 
CİDEN BAĞ- 


AZ SONRA NÖBETCİ 5 KELEPCENİNİ| BOĞULNAK isTE- 
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2IŞARIDAN BAKAN BENİM RAN: ZADA UYUDUĞUMU ZANNEDER... 
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DEVAMI HAFTAYA 


Fransızlar'a okunması için tavsiye edilen kitap: 


MUHTEŞEM 
SÜLEYMAN 


Fransa'da yayınlanan haftalık bir dergide, bu yaz mutlaka okunması gereken kitaplar arasında Kanun? 
Sultan Süleyman'ı anlatan "MUHTEŞEM SÜLEY-MAN" da yer alıyor. “ 

480 sayfalık dev bir araştırma olan kitapta, yazar , 


Andre Clot, Kanun? Sultan Süleyman devrinin bütün | 


özelliklerini anlatmış. Büyük padişahın, sadece büyük bir 


ini 


Uzayda ilk fabrikanın temeli atıldı 


Bir süre önce ABD tarafından uzaya yollanan İ uzay mekiği Challenger, Kaliforniya Edwards 


asker-olmadığı; bir o kadar da iktisatçı ve yönetici oldu- 


gu belirtilmiş. 


SOĞAN 
SOYMA 
MAKİNASI 
YAPILDI ?.. 


Hollanda'da O tanınmış bir firma, saatte 
2500 kilo soğan soyan 
bir makina yaptı. 

Özellikle kuru toz soğan ve konserve yavan firmalar tarafından alınan soğan soyma maxinası, otomatik olarak çine atılan soğanları soyuyor. Kimsenin gözü raşarmadan o paketlere dolan soğanlar da ev hanımları için büyük kolaylık oluyor. 


- SULAYAN SAKSI... 


Bir Türk firması tarafından piyasaya çıkarılan yeni bir saksı modeli çiçek meraklıları tarafından kapışılmaya başlandı. 

İçindeki çiçekleri bir ay boyunca sulayan yeni saksılar, su koyma kapağı, ızgara, fitil, bez hava deliği, hava boşluğu, su deposu ve su göstergesinden meydana geliyor. Çiçek saksıya ekildikten sonta saksının deposuna su dolduruluyor ve çiçeğin kökleri, bez fitil sayesinde daimi olarak rutubeti emiyor. Tıpkı fitilli gaz sobalarında olduğu gibi. 


İ Hava Üssü'ne başarılı bir iniş yaptı. 
ı a 


EN SONBULUŞ:KENDİ KENDİNİ 


Challenger, bu yolculuğu sırasında uzayda sanayileşme- nin de ilk adımını atmış oldu. Challenger'de, yer çekimi olmayan ortamlarda ilâç ve metal üretiminin hasıl gerçekleşeceği yolunda ilk denemeler yapıldı. 
Yapılan bilimsel araştırmalar arasında, kristallerin eritilmesi de yer alıyor. 


*# 


Yolcular için yeni buluş: 


HEMÜTÜ, 


HEM SAÇ KURUTMA 


MAKİNASI 


Almanya'nın en büyük elektrikli ev aletleri yapımcısı firma durumunda olan Braun, hem saç kurutma makinası hem de ütü olarak kullanılabilecek bir makinayı piyasaya sürdü. 

En gür saçları dahi birkaç dakika içinde kurutan makina, istendiği zaman ütü olarak da kullanılabiliyor. 
Her türlü kumaşı ütüleyebilen makinada sıcaklık ayarı da yapılabiliyor. 
Özellikle seyahate çıkanlar için büyük kolaylık kabul edilen yeni makina hemen ilgi çekti 


1 kilometre hızla 
giden bir oto, 


aylık oksijenimizi tüketiyor 


Hava kirlenmesiyle ilgili araştırma sonuçlarına göre, bir kilometrelik bir yol giden otomobil, bu süre içinde bir insanın aylık oksijen ihtiyacını yok ediyor. Araştırmada şehirlerin hava kirliliğinden kurtulmasının yegâne yolunun ağaçlandırma alduğu özellikle belirtiliyor. 


azZzet€ 300MiLYONYIL 


SONRA DÜNYA TEK KARA 
PARÇASI OLACAK... 


«şitli ülkelerde bilim adamlarının yaptıkları araştırmaya 


' göre, geleceğin dünyasında bütün kıtalar birleşerek tek bir 


kara parçasını oluşturacaklar. 


Yapılan incelemelerden elde edilen sonuçlara göre, kıtalar her 


yıl birbirine doğru bir kayış gösteriyorl. 


300 MİLYON 
YILÖNCE 


ar. Bilindiği gibi dünya, ilk kurulduğu günlerde de sadece büyük bir kara kütlesi ve sulardan meydana gelmişti. Yapılan araştırmalar dünyamızın bugünkü hali- ne gelmesi için 300 milyon yıl geçmesi gerektiğini ortaya koydu. Şimdi aynı bilim adamlarının hesapları- na göre, 300 milyon yıl sonra da kıtalar eskisi gibi birbiriyle birleşecek, Eskiden biraz farklı da olsa, yine ilk oluştuğu zamanki gibi, tek bir kara parçası ve büyük bir su kütlesi halinde Kalacak. z 
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Basketbol 

Şampiyonası Federal Almanya'da başlıyor. Şampiyona 25 Temmuz'a kadar devam edecek. 


vrupa Yıldızlar 


Oniki takım arasına girerek finale katılma hakkını alan takımımızın bulunduğu grupta sporcularımız İtalya, Yugoslavya, İspanya, Fransa 


isiklette (Onaltıncı Balkan 

Gençler, Büyükler ve Balkan Kupası Pist Yarışları 20 Temmuz'- da Konya'da başlayacak. 26 Temmuz'a kadar sürecek bu yarışmalarda bisikletçilerimiz güçlü rakiplerle yarışacak. 

Bisikletçilerimiz Avusturya ve Almanya'da uluslararası yarışmalara katıldıktan sonra Almanya'da kamp yaparak bu şampiyonaya hazırlandılar, Konya'da kendi seyircimiz önünde yapılacak Balkan Şampiyo- 


BİSİKLETGİLERİMİZ 
İÇİN BAŞARI YAKIN... 


nası'nda bazı etaplarda şans arayacaklar, 

İlgililer bu yarışmalarda, geçmişte Erol Küçükbakırcı'nın sağladığı gibi, bir Balkan Şampiyonu çıkarmamızın mümkün olabileceği ümidindeler, 

Aslında bu şampiyona da bisikletçilerimiz için bir hazırlık çalışması sayılıyor. Sporcularımız bu dalda ileride yapılacak Akdeniz Oyunları için kendilerini denemiş ve eksiklerini görmüş olacaklar, 


İŞ e 7 
«Son yıllarda basketbolda büyük adımlar attık...» 


BASKETBOL 
«YILDIZyLARIMIZ 
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA 


ve Macaristan Milli takımları ile karşılaşacaklar, 


Basketbolde Balkanlar, hatta Avrupa ülkeleri arasında kendilerinden söz ettirir hâle gelen Milli takımımızın,final grubuna kalmasa bile, sekizincilik veya dokuzunculuğu kazanması bekleniyor. Tabii finale kala- 


bilirlerse bu çok büyük bir başa! 
kabul edilecek. z 


İki grupta ilk üç sırayı alan altı takım finali oynayacak. 


İkinci grupta ise Sovyetler Birliği, Finlandiya, Federal Almanya, Yunanistan ve İsveç bulunuyor, 


üzme sporunda harekeili günler için- 
YİZ. 


Romanya'da başlayar 
Balkan Gençler Yüzme ve Atlama Şampiyonası 
18 Temmuz'da sonuçlanacak, 28 Temmuz'da da Yugoslavya'da Büyükler Balkan Yüzme ve Atlama Şampiyonası başlayacak. 

Yüzmede özellikle minikler ve yaş gruplarında son yıllarda sürekli bir başarı sağlıyoruz. Romanya'daki Balkan 
Gençler Şampiyonası'nda Esen, Zeynep, Selim, 
Cem ve Onat gibi yete nekli. gençlerimiz, yaş grupları şampiyonasında sağladıkları başarıları tekrarlarlarsa (O madalya şansımız olacak. 

Bu yıl büyükler arasında yarışmalara katılan Gökhan o Aktaroğlu'nun ve gençler grubunda yarışan Memduha'nın rekor kırması bu spor dalında da geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. 


Küçükler rekor üzerine rekor altın üzerine altın getiriyor 


ALTIN ÇOCUKLARIMIZ, ŞAMPİYONLUĞU 


KUCAKLIYOR 


© BITMEYEN TARTIŞMA! 


HANGİ TOP GOL OLUR: 


F utbol maçlarında en fazla tartışılan konulardan biri de kale çizgisini geçen topun gol olup olmadığıdır. 

Kuşkusuz gol olabilmesi için topun kale çizgisini geçmesi şarttır ama, topun kale çizgisini her geçişi gol değildir. 

Hangi durumlarda gol olduğu, hangi durumların olmadığı şöyle açıklanabitir: 

# Korner atışında, atışı yapan oyuncunun ayağından çikan top hiç kimseye değmeden de kaleye girse gol olur. 

Taç atışında, top bir başka oyuncuya değmeden kaleye girerse gol olmaz. Top, taç atışını yapan oyuncunun kalesine girerse korner, rakip kaleye girerse avut atışı ile oyun başlatılır. 

Endirekt serbest atışta, yani çift vuruşta, tOP atışı yapan oyuncunun ayağından çıktıktan sonra hiç kimseye değmeden rakip kaleye girerse avut olur. 

# Bir kaleden yapılan avut atışında, top hiçbir oyuncuya değmeden rakip kaleye girerse bu sonucu değiştirmez. 


# Maç sırasında kendi kale sahası içinde topu tutan kalecinin yaptığı degaj sonucu, top rakip kaleye girerse gol olur. 


* Avut atışında, top,atışın yapıldığı kale sahasının çizgisini aşmadan bir başka oyuncunun vuruşu İle rakip kaleye girerse gol olmaz. Avut atışı tekrar ettirilir. Çünkü avut atışında topun oyuna girmiş sayılması için ceza sahası çizgisini aşması şarttır. 


Penaltı atışında, atışı Yapan Oyuncunun ayağından çıkan top, doğrudan doğruya veya kaleciye çarparak kale çizgisini aşarsa gol olur, 

* Penaltı atışında, top kale direği- ne Çarparak geri döndüğünde, penaltı atışını yapan oyuncunun ikinci defa vuruşu İle kaleye girerse gol olmaz. 

* Penaltı atışında, top kaleciye çarparak geri döndüğünde, penaltıyı atan oyuncu ikinci defa vurarak kaleye sokarsa gol olur. 

# Penaltı atışında, top kale direği- ne çarparak geri döndüğünde, bir baska oyuncunun vuruşu İle Kaleye girerse gol olur. 


elevizyonun cuma akşamları yayınlamaya başla. 
dığı “Magnum ” adlı polisiye dizi ,.biranda bütün! 
ilgisini çekti. 12 bölümden MEY dana gelen ve televizyonumuzun renkil olarak yayın-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MÜFETTİŞ MAGNUM 
ASLINDA KOMPLE 


SPORCU 


televizyonseverlerin 


poe 


ladığı “Magnum”un başrol oyuncusu Tom Selleck, şu günlerde Amerika'da bir numaralı televizyon yıldızı durumunda. 


Tom Selleck, 36 yaşında 1.93 metre boyunda 92 kilo ağırlığında bir oyun: cu. Bütün dünyada büyük ilgi gören “Magnum” dizisinden önce adı pek duyulmayan Selleck “Magnum” olduktan sonra, sadece televizyon dizileriyle değil,sinema filmleri ile de Hollywood'un aranılan isimleri arasına girmeyi başardı. 


36 yaşına rağmen koruduğu atletik 


yapısı ve de gerçekten başanlı olduğu spor dalları ile birçok televizyon yıldızını geride bırakmış durumda. Komple bir sporcu olan Tom Selleck, özellikle kürek sporunda Amerika'da kendinden hayli sözettiriyor. 


sYıllardır. hafif müziğin içinde olan Erol Büyük- 
.burç geçtiğimiz günlerde müzikli bir lokanta açarak ticarete atıldı. Yakın birakrabası ile ticarete atılan 


Türk Müziğ zun süre Türk hafif müziği söyleyerek kendisine sahnede, 

ayrica çevirdiği filmler ile de sinemada iyi bir yer yapan Selma Güneri, şu sıralar Türk Sanat Müziği söylemeye hazır durumda. 

Hayli zamandır sesi soluğu çıkmayan Güneri, 


HALİT KIVANÇ 


Selma Güneri 


ine-hazır 


bu süre içinde gizliden gizliye Türk Sanat Müzigi'ne hazırlanmış. Sanatçı önümüzdeki günlerde tamamı Selâmi Şahin'irr bestelerinden (o meydana gelen bir longplayi piyasaya çıkaracak. Selma Güneri'nin bu konudaki bir başka yardımcısı ise gitarist Cengiz Coşkuner, 


ge” 


SOL dl 


SPİKERLİĞİNE | İğ 


*TRT'nin Almanya bürosunda görevli olan Cak Akbel yaz tatili için Türkiye'- ye döndü. Ünlü sunucu diplomasını başarı ile alan seslendirme sanatçısı kızı Cansu ve eşi Suna Akbel ile hasret gideriyor. 


Büyükburç hayatından son derece memnun... 


«SON» DEDİ 


radyo ve televizyonlarımızdan maçların en gü-Dali dal Karanıçlın ağzından dinledik. En güzel TV eğlence yo len on seprileriyle işenlendik, İşte bu imci, spor spikerliğine veda ediyor. 
ai tom dyo ça televizyon mikrofonlarından yüzlerce maç anlatan Halit Kıvanç zor da gelse, artık bu mesleğe veda etmesinin gerektiğine inandı. Spor Spikerliğini bırakan Halit Kıvanç bundan böyle seyircilerinin karşısına sadece TV programlarıyla çıkacak. 


ÖZET: Tengiz imdak isteyen bir ka-BU dının çığlıklariını'duyuyordu. Sese dog / 4.8 
BAT... ALSAM ru boşarkan,manda iriliğinde geseği0(4 BR ALSAM, iZTAHIM MM er yoran soruma sia. 
VAGIRDOZ. 7 11 TİM 


NE SU- 


VW ERE/. | 

BU KADAR ÇEVİK: 

OLDUĞUNU TAH- a 

MİN ETMEMİŞ - 
TİM. 


ALILSIZ. 
HAYVAN. 
DAHA KOLAY KARNI- 
NI DOYURABİLECELLEN 
BANA NE DİYE ÇATIYOZSUN? 


DOMUZ. İNADI 
BU iMİŞ PEMEK 
Vi... AUTIMPAN 
AYRILMI - 


Yy BURADA 
YOK PIYE 
BANA HA- 


SEFA 
İŞİN KOLAY TARBAFI- 
NI SEÇECEĞİM. GÜNAH BENDEN 


KOZAN BiBi- 
Tl 
EK AYIPTIR. Ş EET c —ig VİCDANI BOZLİK. HAYMANIZ GİTTİ. IŞIM ACELE ZIRA... 
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AL BAKALIM. DUZUP 
PURURKLEN KAŞINAN 
SEN OLDUN. NE BERBAT,NE MEYMENETSİZ SEYMİŞSİN 
OH BBZE... 


Ki as n, 
EĞER ŞU ZAVALLININ İMDA-DINA VAZTINDE KOSAMAZSAM KA-BAHAT SENİNDPİZ KOCA DOMUZ.NE YAZIL Ki ÖLDÜGÜN İÇİN NE YAMAN BİR OLCU OLDUĞUMU ANLAYAMADIN... 


7 e 
, CIĞLIKLAR. DAHA geye FEĞİ, DAHA CANHIRAŞ OZMANPA Aksiza- || | BiP HAL Albi. 
» DA VAR... 5E5- 
Z LEZ HER YAN- 
Zİ YAN GELYOZ 
MN ZA SANLI. 
7 


O 
TAMAM £. SES TAM 
BU YÖNDEN GELİYOR. 
ACABA KAPINA SALPIRAN 
BiR AYI M7 VAYİ. NE 
FECİ SESLER... 


YİCE YAKINLASTIM. HADIN FIS FIS BiZi GÖR-KONUSTUĞUNA GÖZE BiR FIS... İSTE MEPİ.ÇOK. 
BR NSANA SÖYLÜYOZ.. TENGİZ FA- | iyi GİZLEN- 

SiMpi GÖSTERİZİM BEN SİZ 
O CANAVARA ÖTÜKENİİ > 


PEKİN'İ £. 


OZMAN OR- 
TASINPA PÖVÜ- 
LEN BiR KADIN... 
BU İŞTE BİR TU- 
HAFLIZ VAR AMA 
NE 7... ORTALIZL NE 


SEZSİZ.. SE SLER 
KUVVETLENDİ 


NENEM BURADA O SAYDI 
MAN İŞTEL. v 


BU ADAMI ip ey YARA 
IN DÖ- 
YAY NAMUSSUZ APAM.KADINI Di? ri iv PÖVEN KiŞi ERKEK AMA, KA- SILM NN SURAT PIN DÖVDÜĞÜNE GÖRE U APA EZLEK SAYILMAZ. 


/ ÖLMEK. ÜZEREYİM! 

YALVARIRIM VURMA... 
HAY ALÇAK... EVİNDEKİ : AAAAAHI.. 
YİYECEĞİ FALiZLERE PASI: z TUZSIN HA... AL SANA... 


DUM 
AMA, NEYSE ki ZEVELİ d IS .VAZIFE.. 


DEVAMI HAFTAYA 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gz ahçenizden elinizle koparttığınız domatesle yapılan ve içine yine bahçenizde yetişen soğanın doğrandığı, üstü kırmızı turplarla süslenmiş salatanın lezzeti herhalde bir başka olur. İçinizde bunun zevkini tadanlar kuşkusuz vardır. Ama sanırız ki, şehirlerde yaşayanlar bundan mahrumdur. 

Hızlı şehirleşmenin sonucu, yerleşme merkezlerinde bahçeli evlerin sayıları oldukça azaldı. Fakat özel- 


Batı ülkelerinde pek çok âile şimdi bu yolu izliyor... 


likle kırsal alanlarda yaşayan pek çok aile, yine küçük de olsa bahçesi bulunan bir evde oturuyor. Onlar pekâlâ biraz çaba gösterseler, bahçelerinin bir bölümünü ailenin ihtiyacını karşılayacak sebzeleri yetiştirmeye ayırabilirler. 

Aslında dört kişilik bir ailenin sebze ihtiyacını karşılamak için pek geniş bir arazi de gerekmiyor. Bah- 


m — kçok bahçe 
'da pe $ başladılar. 


çeyi © yetiştiren 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de, alt 

metre eninde, 

ilde nasil bölmek gere! 5 
yetiştir 


Böylece hem paradan tasarruf oluyor, 

hem de sofralarda şenlik başlıyor... 


a. çenin 30 metrekarelik bir bölümünü bu işe ayırmak yeterli oluyor. Bunun tek şartı, hangi sebze için ne kadar yer ayırmak gerektiğini bilmekte. 


sa ,eleevredip , ban“ 
di nara yardımı 
30 m2 lik bir px 
tar. Bahçelerinde sebzi 
/ yemekten zevk alıyortar- 


saksılara 


etre boyun! 
ektiğini öğretiYo ikleri sebzeleri 


. domates, havuç, soğan, turp, cins 


Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bahçeli evlerde oturanlardan büyük çoğunluğu bahçelerinin tümünü çiçek yetiştirmede kullanmıyor. Bir bölümünü de bu iş için ayırıyor. Bunların sayıları hiç de az değil. Hatta pek çok kişinin tahmin edebileceğinden çok daha fazla. Meselâ Alman ya'da bahçeli bir evde oturan 13.5 
milyon aileden yüzde 85'i yani yaklaşık 11.5 milyonu bu yolu izliyor. 
Güller, çiçekler, süs bitkileri yanında bir “bölümü de sebze yetiştirmekte kullanıyor. 


Bu konu ile ilgilenenler uzmanların yaptıkları çalışmalardan yararlanıyorlar. 30 metrekarelik yeri muhtazam şekilde bölümlere ayırıp her bölüme ayrı bir sebze ekiyorlar. 

Böyle bir bahçede sırık fasulyesi, cins salatalar, ıspanak, lahana, pırasa patates gibi akla gelecek her türlü sebzeyi kendi ihtiyaçlarına yetecek kadar yetiştirme imkânını buluyorlar Tabii küçük bir bölüme de maydano dereotu, nane gibi şeyler ekiyorlar. 


Bu yolu seçenler hem boş vakitle rini açık havada çalışarak değerlendi riyorlar, hem de sebze almak içi: ödemek zorunda oldukları paradar tasarruf ediyorlar. Tabii bahçeder koparılmış taze sebzeden yapılan yemek ve salatanın lezzeti de işin cabası oluyor. 


İKARIKATUR OKULUĞKARIK A 


KARİKATÜR 4g OKULU i SEmim Bi 


MASI KARDESİM 
METİURA, EDECEKSEN ET. 
BAAR senDn beri, 

Sere, ÜMENLER 


Murat Yılmaz—İZMİT 
Yeni çalışmalarını gönder. Selâm ve sevgiler. 


83 : ii e > SFR BEY 
. e , Ş ECER 


Tebrik ederim, başarılı çalışıyorsun. Yeni çalışmalarını bekliyorum. 
Selâmlar. 


Karikatürlerinin 

ikisi de iyi. Teşekkür (o ederim. 
Yeni çalışmalarınızı bekliyorum. 


ATALAY TANIŞ 
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KULUĞKARIKATUR OKULU 


E GÜLDÜRMECE 


İsmail Karaabdurrahmanoğlu— ADANA: Karikatürlerindeki ilerleme durdu, geriye gidiş 


var. Dikkat et. Bu iş hiç şişirmeye gelmez. Selâmlar. 


—MEMURZ. BEY, KOCAM KIZARMIŞ EKMEĞİNİN Çok KIZAZMASINDAN VE YUMURTASININ SERT OLMASINDAN Hiç HOŞLANMAZ... 


Gökhan Gülkan NEVŞEHİR: 

İlyas Tüfekçi'yi çizmişsin ama, eli tüfeğin tetiğinde değil. Nasıl ateş eder öyle anlayamadım. Daha dikkatli çalış. Selâmlar. 


Sinan o Atılmaz— 


İSTANBUL: 

ei z AŞIRI 
Mümkün olduğu Kadının biri mağazada <adar rahat ve tek satıcıya sordu. 


zizgiyle çalış. İki iç kere geçtiğin ıluyor aynı nokadan. o Korkma- 


--“Saçlarım için file istiyorum. Ama görünmez cinsten.” iç 

““Hayhay hanımefendi. 
Hiç görünmez filelerimiz 


Da e e VE öatkdnn sün inler n emin misiniz mden korkma, görünmediklerinden?” 
Nem Oo senden -“Elbette. Meselâ fileler ırksun. oSelâm biteli bir hafta olduğu hal- - sevgiler. “de, hâlâ her gün bir düzine 


satıyoruz. 
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CEVAP 
Öğretmen küçük 


Ayşe'ye sordu. 
“Söyle bakalım sence kış nedir?” 
a di - Ayşe hemen cevap veriz 
-“Kış, ağaçların odun ol- 


duğu mevsimdir.” 


BASKA BİZ GEZEGENDEN © GELDİĞİMİZİ SÖYLERSEK, HEKR-HALDE Bizi İŞE ALIRLAR. 


HEP AYNI ADAM 


Amerika gezisinden yeni dönen biri, evinde toplanan arkadaşlarına anlatıyordu: j 

-“Amerika büyük ülke canım. Meselâ New-York'ta her yarım saatte bir adam otomobil altında kalıyor...” 

-“Ya? Vah, vah...Zavallı adam...Kimbilir ne kadar acı çekiyordur.” 


HATA 


rofesör Mustafa Bey insanlar yararına yaptığı çalışmalarla dünya ça- - pında bir isim olmuştu. Çabaları nişanlarla, ünvânlarla ödüllenirken; o, mütevazi köşesinde sessiz sedasız kitabını yazmakla meşguldü. 


Bir gün öğrenciler ziyaretine gelip sohbet etmek istediler. Sevinçle karşıladı profesör. Onlarla-söyleşti, dertleşti. Sorularını tek tek cevapladı. 


Ancak bir soru vardı ki düşündürdü profesör Mustafa Bey'i. Hatta alıp “geçmiş yıllara götürdü: 


Çocuklar: 
— “Çalışmalarınız sırasında hiç hata yaptınız mı?” demişlerdi. 


— “Hatasız insan olabilir mi...” 
diye cevap verdi. O da. 


— “Peki, hatalar sizi yıldırmadi mı?” 

— “Yıldırdı! Yıldırdı ama, yendim yılgınlığı...” 

— “Nasıl?” 

Profesör hiç düşünmeden: 


— “Anamın yardımıyla” diye açıkladı. “Onun bir uyarısıyla...” 
.,4 Çocuklar sözleşmiş gibi, hep bir ağızdan 
BER 


tır mısınız?!” diye rica ettiler. “Lütfen, bize de anlatır mısınız...” 

Anlattı. Anlattı ya; sonra da anlattıklarının etkisinden kurtulamadı profesör... Başını elleri arasına alarak yıllar öncesine gitti... Yıllar öncesinin o sıcacık mutlu anılarına. Ve o güne... 


Küçücük evlerinde ana-oğul iki ki-Şiydiler. Ananın tek evlâdıydı Mustafa. Yıllar yılı üstüne titremiş, onun en iyi en sağlıklı, en mutlu çocuk olması için insanüstü bir güç harcamıştı. 


Mustafa ise bu çabanın her zerresini değerlendirmiş, anasının emeğini karşılıksız bırakmamıştı. Zekâsıyla birleşen gayreti, okul döneminde onu (çekmecelere" sığmayan) takdirlerle, teşekkürlerle onurlandırmış; mesleğe geçtiğinde, adını ünvanlarla yaldızlamıştı. 

O güne kadar ana-oğul başarısızlık sözcüğünün ezikliğini tatmamışlardı. 
Tadacaklarını da sanmıyorlardı. Çünkü Mustafa'daki sınırsız insan sevgisi , çalışma gayreti damarlarındaki kan kadar sarmıştı onu... En cüretkâr deneylere, en çarpıcı tezlere inançlı adımlarla koşardı. 

Bazen ana, oğlunun bu yoğun çalışma temposunu eleştirir: “Biraz da 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hayatını yaşa” derdi. “Soluk almaktan öte yaşamıyorsun sanki... Kapalı kapılar ardında, yaz mı, kış mı mevsimin bile farkında değilsin.... (Şu iş bitsin, şunu da tamamlayayım) derken, ömürler tükeniyor biliyor musun...” 


Mustafa ise yaşama zevkini çalışırken bulduğunu söylerdi. Doğruydu da. Çalışmak, araştırmak, uğraşlarının olumlu sonuçlarını almak hayat verir- di ona. 

Ne var ki, (İŞTE O GÜN) ana kaygılıydı... iki gündür yüzü” gülmüyordu oğlunun... Gülmemesi bir yana, küçücük bir laboratuvara dönüştürdüğü odasından: hemen hemen hiç çıkmı: yordu. Ye i ei 


Evin içinde dolanıp duturken,'yemek pişirip temizlik yaparken sik sık bu takılıyordu ananın aklına: “Bir derdi mi var, hasta mı?...” diye düşünüp duruyordu. Sonunda dayanamayıp yânına gitmeye, gidip kendinden öğrenmeye karar verdi. Önce ocağa su koyup bir güzel çay demledi. Oğlu sever- di çayı. Çalışırken koca koca kitapları devirirken : çay .demliğini yanından ayırmazdı. Oysa iki gündür çay bile istememişti anasından. “Mutlaka bir derdi olmalı... ” diye geçirdi içinden “Yine bir araştırma, bir buluş peşinde miydi yoksa?..” Alışıktı oğlunun derin derin, ince ince çalışmalarına. Ama böyle zamanlarda bile nazikti, inceydi. 
En azından, yüzü güler, hal hatır sorardı. “Yok” diye iç geçirdi ana: “Yok, mutlaka bir şey olmalı...” 


; ii dini bu dört duvar 


Usulca kapıyı tıklatıp, elinde çay bardağıyla içeri girdiğinde oğlunu masanın başında buldu. Oturuyordu. Başı ellerinin arasında, düşüncelere dalmıştı. 

Anasını görünce doğruldu. Yorgun gözlerle ona bakip gülümsemeye çalıştı ama buna bilg gücü yoktu. 


Ananın yüreği sızladı. İki günde zayıflayıp, çöküvermişti oğlu... 


Çay bardağını masanın kenarına bırakıp yanaştı: 


“Neyin var?...” diye sordu. 


“Dördin:ns? Ne diye kapattın kenasına?...” 


Mustafa güldü. Ananın içten telâşı bir ferahlık getirmişti. “sanki odaya. 
Onun zayıf omuzunu okşayarak; 


“Üzme kendini ariaciğim.” dedi. 
“Yok bir şey...” : 


k? Yok ta, ne kei ip,*yüzün kirece” çaldı?...” 


İnanacak gibi değildi ana... Oğlunun tasasını ta yüreğinde duyuyordu çünkü.lsrarla baktı yüzüne... Ana atlatılamazdı...” 


Mustafa gözlerini indirip az önce kalktığı iskemleye geri çöktü. İçini çekerek: 

“ Doğru.” diye mırıldandı. “Senden bir şey gizlemek mümkün değil anacığım.. Anlayacağın, bir hata yaptım... İnsanlığa faydalı olayım, derde 


© Hikâye 


deva olayım derken bir hata yaptım. 
Onu onarmaya çalışıyorum. Eğer, onaramazsam... Anlıyor musun anacığım, ölüm kalım meselesi bu...” 


Gözü masanın üzerindeki kitaplara mikroskopa, lâmlara, tüplere takılıp kaldı ananın. Bilgisinin, anlayışının dışında bir mesele olduğunu, oğluna 

ardım edemeyeceğini hissediyordu. 

nündeki dert ananın gücünü aşıyordu... atılımlarıyla ün salan, her tuttuğu Işi başaran zeki, becerikli oğluna ne olmuştu?!... Herkesin takdirini, hayranlığını Kazanırken birden nazar mı değmişti yoksa!?...onca çabanın, bitip tükenmez çalışmaların neticesi bu mu olacaktı?!... 


Biri bitmeden bir diğer araştırma- nın hazırlığını yaparken: “Nesin sen?...” diye çıkıştı ana. “Makina mı?... Düşünmekten, çalışmaktan başka sorumlulukları da vardır insanın... Gülmek, konuşmak, gezmek, eğienmek herkes gibi senin de hakkın. 
Dudak kıvırdığın basit tutkular hayatın tuzu biberidir. Neden kendini tatsız tuzsuz bir hayâle tutsak ediyorsun. Dünyayı tek başına onaracak de- 


ğilsin. Bırak biraz da başkaları düşünsün, başkaları arasın bulsun...” 


“Oysa, şimdi bunlarin hiç birini söyleyemiyordu ana... Oğlunun bir kapana sıkıştığını görüyor, ondan sıyrııp kurtulması için çok, ama pek çok çalışması gerektiğini hissediyordu. 
“Her şeyi bir yana itip: “Ben ne yapabilirim?” diye düşündü. Oğlunun yükünü hafifletecek bir formül aradı kendince. Oysa ne kadar uzaktı, ne kadar yabancıydı konuya. Cahil oluşuna, bilgisiz oluşuna hayıflandı. Oğluyla tartışarak hiç değilse derdini paylaşmayı ne kadar isterdi. 


Mustafa'nın sakalları uzamış sapsarı yüzünü, titreyen buruş buruş elleri arasına alarak: > 


— Önce elini yüzünü yıkayıp, bir karnını doyur.” dedi. “Sana yeniden çay demleyim. Yepyeni bir güçle, başkabir insan gibi yeniden başla çalışmaya... Göreceksin, her şey daha aydınlık olacak. 


Mustafa, anasının önerisinin reddedilmeyecek kadar mantıksal olduğunu biliyordu. En azından iki gündür açtı. Kabullendi: “Ran haklarmın-.—" 


) Yazan: Birsen TÜRKöZ 


“Büyük işlere girmenin büyük hataları da oluyor...” 


Bezgin yüzü pişmanlıkla kararmıştı. Ana onu ilk defa böylesine yılgin görüyordu. O kendinden emin, güçlü omuzlar çökmüş gibi geldi. En çok ta iradesi, azmi, çalışkanlığıyla gurur duyduğu oğlunun yıkılan morali, kaybolan güveni için üzüldü. Yenilgiyi hazmedemeyeceğini biliyordu. Onu her zaman galip görmeye kendisi de öylesine alışmıştı ki... 


Mustafa odadan çıkmaya hazırlanırken: 

— “Görüyorsun ya anacığım,” diye mırıldandı. “Ünvanlar, belgeler, takdirler bir yana; ben şu anda bir hiçim. Hatasıyla eriyip yok olan bir hiç...” 

Ana, o derin duyarlılığıyla birden manevi bir güç kesiliverdi Mustafa'- nın karşısında. Dudaklarının kenarın- da kıvrılıveren incecik bir tebessümle: 


” — “ Sen çok seysin.” dedi. “Bir hatayla tüm yaptıklarını silip atamazsın...”. Sonra, büyük bir inançla oğlunun gözlerine bakıp: “Biliyor musun, ” diye ekledi: “Hata yapmayan bir insan hiçbir şey yapmıyor demektir aslında...” 


Evet, rahmetli anası haklıydı. Hata yapa yapa yapmamayı öğrenmişti pro- 
“3sör Mustafa Bey... 


a 


TRENLER, 
TEKERLEKSİZ 
KALIYOR! 


Almanya ile Japonya 


tekerleksiz tren yapımında yarıştılar... 


His heyecan içindeydi. Nihayet işaret verildi. Motorlar çalıştırıldı. Beton ayaklar üzerine konan çelik banta oturtulan vagon, olduğu yerde 3.5 santim kadar yükseldi. Sonra biraz alçaldı ve bantın 
1 santim kadar üstünde hızla ilerlemeye başladı. 

Yıllardır gece gündüz demeden harcanan çabanın, verilen emeğin sonucu alınmış, son denemede başarıya ulaşılmıştı. Artık geleceğin trenlerinde tekerlek olmayacaktı. 


TEKERLEKSİZ TREN 

Federal Almanya'da Münih yakınlarında Allach bölgesinde kurulu 
Krauss-Maffei firması, 4 Şubat 1983 
günü yapılan bu denemeden sonra, tekerleksiz tren projesinin gerçekleştiğini kesin şekilde açıkladı. 

Lokomotifin bulunuşu kara ulaşımında yeni bir çığır açmıştı. Zamanla trenler geliştirildi. Ancak ne yapılırsa yapılsın, çelik raylar üzerinde dönen tekerleklerle belli bir hızın ötesine geçilemeyeceği anlaşıldı. Bu yüzden de daha 1960'larda trende tekerleği kaldırmak için çareler aranmaya başlandı. 

Teknikte ileri ülkeler bu amaçla yoğun bir çalışmaya girdi. Özellikle Federal Almanya ve Japonya'da bu işin nasıl olabileceği düşünüldü. Aklagelen her yol denendi. Tekerleksiz tren projesinde sonuca, manyetik 


alan etkisinden yararlanılarak ulaşı- 


labileceği anlaşıldı. 
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Japonya Almanya'ya yenilmek üzere... 


Krauss-Meffei firmasında 4.5 
yıldır bu projeye emek veren mühendis Günter Steinmetz sonunda işi uygulama safhasına soktu. 


SON DENEME 

Deneme alanına ikişer metre yükseklikte beton ayaklar döşendi. 
Bunların üstüne manyetik bant yerleştirildi. Görünüşü bir uçağın gövdesine benzeyen 51 ton ağırlığındaki - deneme vagonunun, mıknatısın aynı elektrik yüklü kutuplarının birbirini itme prensibinden yararlanılarak, manyetik ray üzerinde hareketi sağlandı. 

Bu yılın "Şubat'ında yapılan denemenin başarılı olmasından sonra çalışmalara hız verildi. 


ÖZELLİKLERİ 

Mıknatıslı trenin ilk vagonunun boyu 52 metre, 102 ton ağırlığındaki vagon 250 yolcu alabilecek. 

Altı metre yüksekliğinde ve ayak açıklığı 288 santim olacak beton kolonlar üzerine döşenecek manyetik bantın üstüne yerleştirilecek vagonun altında, iki sıra halinde toplam 
64 miknatıs var. 

İki yanında da, her yanda 28'er tane olmak üzere toplam 56 miknatıs bulunuyor. 

Motorün çalışmasıyla vagonun alt ve yanlarındaki toplam 120 miknatıs bir manyetik alan meydana getiriyor. Alttaki mıknatıslar vagonun manyetik bant üzerinde 1 santim 


kadar yükselmesini temin ediyor. 
Yandaki mıknatıslar da dengeyi sağlıyor. Böylece vagon havada dengede kalıyor. 

Her mıknatısın çalışması ayrı bir bilgisayar ile kontrol ediliyor. 
Bir veya birkaçının arızalanması sistemi etkilemiyor. 


ORTALAMA 400 KİLOMETRE HIZ ““Transrapid 06” ismi verilen vagon 37 saniyede saatte 100 kilometrelik bir kayma hızına ulaşıyor. 
100 kilometre hızla giderken fren 
yapılırsa 500 metrede durabiliyor. 


Federal Almanya'da yapılan içinde yolcu taşımaya başlayacak. Manyetik ray üzerinde kayarak hareket 


bu vagon 250 yolcu alacak. 


Saatteki ortalama hızının ise 400 
kilometreyi bulacağı hesaplanıyor. 


Bir arıza olup cereyan kesilirse, manyetik fren sistemi otomatik okarak devreye girip vagonu durduruyor. 

Mıknatıslı trenin, bildiğimiz, ray üstünde hareket eden tekerlekli trenlerden üstün tarafları, yalnız hızı değil. Öncelikle, manyetik bantın yerleştirildiği ayakların yapımı, ray döşemekten çok daha kolay ve ucuza gerçekleşiiriliyor. o Ayrıca (o beton ayaklar çok az yer kapladığından tarım arazisinin bir bölümünü de olsa kullanılmaz hâle getirmiyor. Be- 


tekerleksiz tren vagonu, iki yıl 


edecek,52 metre uzunluğundaki 


Manyetik tren konusunda öncülük eden ülkelerden biri de Japonya. Japonya'da 
uzunlukları 1300 metre ile 7000 
metre arasında değişen tesi yollarında model vagonlarla yapılan deneyler 1976'dan beri sürdürülüyor (Aşağıda).Sağdaki | küçük resimde de, Japon treninin geçeceği yolların İN maketi görülüyor. li 


ton direklerin yanları, hatta altları yine ekilip biçilebiliyor. 

Elektrik akımı ile hareket ettiği ve adeta havada gittiği için çevre kirliliği yaratmıyor. Gürültü çıkartmıyor. 

Bütün bunların dışında, işletme masrafı da tekerlekli trenlerden daha az. 


İKİ YIL İÇİNDE SEFERE KONACAK 
Bu tren iki yıl içinde Federal Almanya'da kullanılmaya başlanacak. Aynı sistem üzerinde çalışan ve bu konuda öncülüğü Almanya'ya kaptıran Japonya da, belki hemen 


Almanya'nın ardından bu sistemi uygulayabilecek. 

Mıknatıslı tren yapımıyla Amerika Birleşik Devletleri de ilgileniyor. Plânlandığına göre bu tren Amerika'da ilk defa 1991 yılında Las Vegas ile Los Angeles arasında sefere konacak. 


Ve herhalde zamanla diğer ülkelerde yavaş yavaş bu sisteme ilgi duymaya başlayacak. Elbette kısa sürede bugünkü demiryolları düzenini tümüyle terketmek mümkün olmayacak. Fakat herhalde uzun Vadede ve yavaş yavaş manyetik tren, eskisinin yerini alacak. 
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ERZURUM 


Erzurum'un ovasıyla bağıyla 

Ortasından akan karasuyuyla 

Toprağını örten beyaz karıyla Ne güzeldir Erzurum şehri. 


Erzurum'un dadaşıyla, barıyla, şanıyla Hamurla yapılan ünlü mantısıyla Semaver de demlenen kokulu çayıyla Ne güzeldir Erzurum şehri 


Hatice DEMİ R/KONYA 


We“ “e Uyg. 


ey GÖNDERDİKLERİNİZ 


ra 


Dağlarda meleşen kuzularıyla Pınarda gürül gürül akan sularıyla İffetli, kahraman kadınlarıyla 

Ne şirindir Erzurum şehri. 


Ayşe OLGUN /ERZURUM 


SAĞLIĞINI 


KORUMAK 


İstiyorsan yaşamak 
Mutlu huzurlu olmak 
Sloganın olmalı 
Sağlığını korumak 
Çünkü 

Mutluluğun temeli 
Sağlığını korumaktır. 


Faysal KARATAŞ 
ELAZIĞ 


se izl 


Ediz TENŞİ, Emre TANGÜNER, Sezin ERGÜZEL, Onur BÜKEY ve Mert ASUTAY/İSTANBUL 


Anıl ÇAKABEY /İ$“ NBUL 


Birsel ALTAN 
ÇİVRİL 


Reşit GURDAĞ/NİĞDE 


Sevgi bir güle benzer, İnsanlar için para, 

Gül solar sevgi solmaz. Benim için sevgi var. 

O her zaman yaşar Onsuz olan dünyalar, 

Benim kalbimde .. Benim için zehirdir. 
Mustafa Durucan/ ip 
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Turizm bir ağaçtır Sulandıkça her yana 
Dal budak salabilen 
Kuvvetli dallarıyla 
Yurdu kalkındırabilen. 
Her sulayışta 

Körpe dallar uzanır 
Bunların sonucunda 
Çiçekler açiverir 
Gelişir bu çiçekler Ürünlerini verir. 
Sulanmazsa, bakılmazsa Kurur, çürür adeta 

Bir destek yok olmuştur 


Aslı LİMON/İSTANBUL 


KÜRŞAD URUNGU 

Bu kardeşinizin şiiri (© Kocatepe İlkokulu'nda 1.nci, Afyon ilinde 2.nci olmuş. 
İLİM SAVAŞI 
Ir cüktük 
Şimdi büyüdük, okuyoruz Yurdu milleti korumak üzere 

Ata'nın yolunda ilerliyoruz. 

Güzel vatanın dört köşesinden > Okullara akın akm koşuyoruz *“Namüusumuzu, şerefimizi yüceltmek üzere Sınırda nöbet bekliyoruz. 

Ey analar, ey babalar 

Biz göreve gidiyoruz 

Alnımızda istiklâl ışıltısı 

Bu göreve gidiyoruz. 

Meğer kalem, kılıçtan da keskinmiş İlim savaşına gidiyoruz. 
Kimimiz doğuda, kimimiz batıda, Kimimiz orada, kimimiz burada Vâtan nerdeyse biz de orada Atatürk'ün yolunda ilerliyoruz. 


AKPINAR 


- Kıymetini bil çocuğum. 


Yurdu kalkındıracak, 
Onu canlandırmak için İnsanlar çalışacak 
Bıkmadan usanmadan. 
Yeni yeni dalları 
Uzandıkça doruklara Duyuracak sesini yurdum Dünyanın her yanına. 
FUNDA TOSUNAL 
ZONGULDAK 


BİL ÇOCUĞUM 


Mor cepkenli mavi dağın, Üzüm veren yeşil bağın, Doğup, büyüdüğün çağın, Kıymetini bil çod m 
Harman savuran yö “nın, Koyun otlatan çobanın, , 
Hem annenin,hem babanın Kıymetini bil çocuğum. 
Hem gündüzün hem gecenin Duman tüten şu bacanın 
Seni okutan hocanın 


Ekmeğin, meyvenin etin, Yağın, yumurtanın sütün, Yediğin türlü nimetin, Kıymetini bil çocuğum. 
Denizin, ırmağın, çayğın, Kulandığın temiz suyun, Hasılı her iyi şeyin Kıymetini bil çocuğum. 
Ferdi Kocaman 
Hassa/HATAY 


İbrahim Hakkı ERENSOY/KONYA 


Şengül ŞERBETÇİ/DENİZLİ 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Hangi fotoğraf 


Fotoğrafçı, tatilde yanında çalıştırdığı oğlunun. eline bir film verdi ve bu filmin, dört resimden hângisine âit olduğunu bulmasını istedi. 
Film, fotoğraflardan hangisi- ne ait dersiniz? 


Oya yolda rastladığı Can'a annesinin kaç yaşında olduğunu sordu. 

Can şöyle dedi: 

— Beş yıl önce annemin yaşı, benimkinin beş katı idi. Şimdi ise üç katı.: 

Oya düşündü, düşündü sonunda Can'ın ve annesinin bugünkü yaşlarını buldu. 

Can ile annesinin yaşlarını bakalım siz de bulabilecek misiniz? 


Onsekizi işaretlenecek 


Burada 36 kare görüyorsunuz. Bizden istenen 18 tane x işaretini soldan sağa ve yukarıdan aşağı her sırada üçer tane bulunacak şekilde yerleştirmemiz. Ancak bu işaretleri koyarken, köşegenleri teşkil eden kareleri boş bırakmamız şart. Deneyin bakalım ne kadar sürede yapabileceksiniz. 
Aslında bunun birden fazla çözüm imkânı var. Biz çözümler bölümüne bunlardan birini koyduk. 
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Şifreli sayılar 


Bu işlemlerde rakam yerine şekil kullanılmış. Hangi şeklin hangi sayı yerine kullanıldığı bulununca bütün işlemler doğru çıkıyor. 

Elimizdeki ipuçlarına göre soldan sağa ilk çıkartmanın sonucu 469'dur. Ayrıca yukarıdan aşağı en soldaki çıkartmanın so- a ae > nucu ise 608'dir. Dikkatinizi ölçün 

Bu durumda 4, 6,9,0, 8 rakamlarının yerine hangi şekille- İki resmin ilk bakışta aynı gibi görünmesi sizi yanıltrin kullanıldığını öğrendiniz. Bu masın. Aralarında tam sekiz fark var. Bizden istenen, en 


şekilleri gördüğünüz yerlere sayı kısa zamanda bu sekiz farkı bulmamız. 
değerlerini yazdıktan sonra, yu- 


karıdan aşağı en soldaki çıkart- ma işlemini çözerseniz dört şeklin daha rakam karşılığını öğreneceksiniz. Bu şekilleri gördüğünüz yerlere rakam karşılığını koyarsanız, işin bundan sonrasının çok kolay olduğunu göreceksiranlara içinde bunları uygun 8£—91: 809 bir sürü harfin şekilde sıralar-TEP LL VSI yazılı olduğu sanız, Fatma" “697 —c6Z — 291 :e$es uepjoş bu kareyi gös- nın kardeşinin 

SUV'TLAVS TIHU JIS Fatma şa- teriyor. Kare- adını siz de öğkacı bir çocuk. nin (o içindeki renebileceksi-Küçük kardeşi- harflerden çift NİZ. 


